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Kerstgroet van de voorzitter 

2023 is een jaar waarin de hele wereld op z’n kop 

lijkt te staan. Oorlog, honger en geweld in vele 

landen. In Jemen, in Afghanistan, in Afrika en 

ondertussen het tweede jaar van de inval van de 

Rusland in Oekraïne. De laatste maanden veel 

kwaad en haat in Israël en Palestina. Polarisatie zien 

we bijna overal, vrede lijkt ver weg, ruimte voor 

mededogen, barmhartigheid en gerechtigheid lijkt 

op vele plaatsen onmogelijk. Liefde en respect voor 

elkaar, voor de medemens is ver te zoeken.   

In deze wereld is De Tweede Mijl een oase. Een oase 

waar je mag zijn wie je bent, een huiskamer waar je 

je thuis mag voelen. Onze gasten voelen zich hier 

weer even echt mens omdat ze door onze 

vrijwilligers echt gezien worden. Gezien en gehoord 

als mens en niet als dakloze, vluchteling of 

statusloze. Altijd als welkome gast! 

Dat is in genoemde gebieden wel anders en dat was 

toen anders. Toen, toen Jozef en Maria op pad 

waren om zich in te schrijven voor de volkstelling en 

aanspoelden in Bethlehem. Zij voelden zich geen 

welkome gasten, kregen een plaats toegewezen in 

een stal want in de herberg was geen plaats! Ik 

moet denken aan dat lied: Heel gewoon, heel 

gewoon, niemand had 't zo verwacht. Zeker geen 

paleis of 'n dure woning, wie had dat ooit gedacht.  

Door te worden als een kind, heel eenvoudig, door 

te worden als een kind heel klein, kon Hij onze 

Koning worden, kon Hij de Redder zijn!  

Jezus is de enige die ons echt redden kan. Hij geeft 

perspectief op het betere leven. Op een leven 

zonder honger, kwaad en geweld. Op een leven 

waarin barmhartigheid, genade en liefde leidende 

principes zijn. Waarin we in de ander onszelf 

herkennen. We hoeven alleen maar Zijn 

uitgestoken hand aan te nemen. Ik hoop en bid dat 

die Jezus in jou en mijn hart aanwezig zal zijn en mag 

groeien. Dat je Zijn hand wil pakken, dat onze 

woorden en daden daardoor gekleurd worden. 

Laten we zo met moed, hoop en vertrouwen de 

Kerstdagen vieren en daarna 2024 in gaan. God zij 

met jullie en onze gasten! Goede en gezegende 

dagen! Namens het bestuur, Dick van Hoek 

Portret van een bezoeker 
Carla komt uit Peru in Zuid-Amerika en is daar 

opgevoed door nonnen. Haar moeder was vrijwel 

elk jaar zwanger en kon niet voor al haar kinderen 

zorgen. Bij de nonnen vond ze een liefdevolle 

omgeving en ze leerde van hun koken, haken en 

breien. Ze is al bijna 20 jaar in Nederland nadat ze 

hier met haar voormalige echtgenoot kwam wonen 

die ze tijdens zijn vakantie in Peru had ontmoet. Dat 

huwelijk liep stuk en 11 jaar geleden raakte ze 

daardoor dakloos en ze werd depressief. Sindsdien 

is ze client bij het Leger des Heils. Via via hoorde ze 

over De Tweede Mijl en dat ze er wat geld kon 

verdienen met papier prikken. 

“Ik vind hier veel liefde en veel lieve mensen. Ze 

laten me iets van God zien en daarom ben ik meer 

in God gaan geloven. Op maandag zingen we samen 

en ik geniet elk jaar van het Kerstdiner.” Carla 

woont nu begeleid en doorloopt een traject waarbij 

ze uiteindelijk zelfstandig hoopt te wonen met een 

eigen douche, want daarvoor komt ze elke vrijdag 

naar De Tweede Mijl.  



Dan ruilt ze ook kleding in voor een schone set. 

Ondertussen blijft ze graag actief en geeft ze via de 

Vrijwilligersacademie IT ondersteuning aan 

eenzame mensen. 

Tegen de nieuwsbrieflezers wil Carla graag zeggen: 

“Hier vind ik m’n tweede huis. Dank jullie wel dat 

jullie dit mogelijk maken! Ik krijg hier warme soep 

en koffie van mensen met hun hart op de juiste 

plek.” Volgens coördinator Gerrit “brengt [Carla] 

rust in het inloophuis door haar respectvolle 

houding naar andere bezoekers. Ze maakt graag een 

praatje met de vrijwilligers en bouwt een band op 

met andere bezoekers. Wij gunnen Carla dat haar 

droom van een vaste woning werkelijkheid wordt.” 

Portret van twee vrijwilligers 

Het is alweer tien jaar geleden dat Ria voor het eerst 

hoorde over De Tweede Mijl tijdens een presentatie 

op de plattelandsvrouwenvereniging in Hierden, 

haar woonplaats op de Veluwe. Dat wekte haar 

interesse en ze ging een keer kijken in het 

inloophuis in Amsterdam. Al snel draaide ze elke 

maand een dag mee en na een half jaar sloot haar 

man Sjirk ook aan. Sinds vier jaar zijn ze teamleiders 

en de meeste woensdagen op de Willemsstraat te 

vinden. Ria doet ‘voor’, dus staat bij de bar en de 

kleding, en Sjirk staat ‘achter’, in de keuken. “Je treft 

wat, je voelt wat. Je doet dingen voor je medemens 

en dat voelt goed. Dat gevoel is nooit meer 

weggegaan en alleen maar gegroeid” vertelt Ria.  

 

We spreken elkaar in de keuken van het inloophuis. 

De sfeer is ontspannen, maar er is ook veel 

bedrijvigheid: kledingdonaties worden gebracht, 

bezoekers willen hun telefoon opladen of hebben 

een vraag over een officiële brief die ze hebben 

ontvangen. 

 

Een bezoeker noemt Sjirk & Ria steevast pappa & 

mamma. Ze hebben zich daarbij ongemakkelijk 

gevoeld, maar toen ze zijn verhaal hoorden gingen 

ze het begrijpen. Hij was als kind door zijn ouders 

verlaten en heeft veel in zijn leven meegemaakt, 

waardoor hij zijn dochter pas sinds drie jaar weer 

ziet. Soms botst het wel eens als bezoekers worden 

aangesproken op hun gedrag als ze zich niet aan de 

regels houden en het leidt tot onveilige situaties. 

Maar het komt vaker voor dat bezoekers aangeven 

dat ze de trouwe inzet van de vrijwilligers 

waarderen en dat ze gezien worden. En dat ondanks 

het feit dat ze niet altijd goed in hun vel zitten, last 

hebben van een hoofd vol chaos en soms onder 

invloed zijn van verdovende middelen. 

Sjirk & Ria geven aan dat nieuwe vrijwilligers van 

harte welkom zijn. Waarom zou je vrijwilliger willen 

zijn bij De Tweede Mijl? “Om iets te betekenen voor 

je medemens. Je bent welkom als je kunt 

aanpakken en ook als je kunt luisteren en aandacht 

geven. Hoe verschillend we ook kunnen zijn, wat we 

gemeen hebben is een hart voor de medemens.”  

Hoe u kunt bijdragen 
Allereerst is uw gebed welkom voor onze bezoekers 

en vrijwilligers. Daarnaast zijn donaties in natura 

welkom zoals levensmiddelen en kleding, met name 

sportschoenen voor mannen. Ook zoeken we een 

chauffeur die regelmatig andere vrijwilligers en 

levensmiddelen wil vervoeren naar en van 

Amsterdam. Voor meer informatie kunt u onze 

coördinator Gerrit van Kruistum mailen via 

info@detweedemijl.nl.   

Na twee jaar met een mooi positief financieel 

resultaat, mede dankzij legaten, lijken we dit jaar op 

een negatief financieel resultaat af te stevenen. Uw 

financiële giften blijven daarom van harte welkom. 

Giften kunnen via onderstaande QR-code 

rechtstreeks worden overgemaakt. Het bedrag kunt 

u zelf aanpassen. Of u maakt een bedrag over op 

ons bankrekeningnummer NL91 RABO 0370285441. 

Dank voor uw 

betrokkenheid en 

wij wensen u 

gezegende 

Kerstdagen en 

Gods zegen in 

2024!
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